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EN TOEN… WAS IK WEG 
 
Het moet ergens in de 
afgelopen julimaand zijn 
geweest dat er een 
voorstel kwam vanuit het 
bisdom. Een voorstel om 
een nieuwe pastorale 
opdracht als diaken te 
aanvaarden in Tilburg-
Zuid en Goirle in Parochie 
De Goede Herder.  
Een lichte shock voor mij, 
dat wel. Na precies 21 
jaren (per 1 november 
2004) benoemd te zijn 
geweest bij Parochie 
Wonderbare Moeder. De 
bisschop vond het 
verstandig dat ik een sabbatsperiode zou inlassen van een maand. Dat werd voor mij een 
(mini) pelgrimage naar Santiago de Compostella. Ik zou nogmaals het Spaanse gedeelte 
(Camino Frances) lopen van de tocht die ik liep in 2006 vanuit Nederland.   
  
24 dagen heb ik de tijd gehad om alles te laten bezinken en los te laten… 24 dagen sabbat op 
de Camino naar Santiago.  
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24 dagen tijd om tot me door te laten dringen dat ik hier weg ga...  zo van  en toen…… was ik 
weg. Weg bij de Wonderbare Moeder. Weg uit Drunen, Elshout, Heusden, Herpt en 
Hedikhuizen en omgeving. Weg bij al die parochianen en collega’s, inmiddels vrienden en 
bekenden.  
Het enige wat me die 24 dagen te binnen schoot was het woord ‘dankbaarheid’. Dankbaar 
voor alles wat ik hier heb mogen beleven, mogen doen, mogen geven en mogen ontvangen. 
Op de Camino mocht ik terugkijken en vooruitkijken…. Er zijn veel mooie momenten om te 
koesteren maar ook liggen er nieuwe vergezichten in het verschiet.  
 
Afgelopen zaterdag 4 oktober, tijdens de openingsviering van de Clara-kapel, op het feest van 
de heilige Franciscus nam ik officieel afscheid. En dit afscheid in deze maand valt me zwaar. 
Het lijkt misschien meestal wel dat ik alles onder controle heb, dat is vaak ook zo, en daar 
houd ik van…. maar dit afscheid heb ik niet helemaal in de hand…. ik moet loslaten… 
Daarom afscheid in dankbaarheid. En afscheid heb ik in die 21 jaren (eigenlijk 23 jaren als je 
mijn stage meerekent), al vaak moeten nemen. Van vele dierbare parochianen, waarbij ik 
tijdens de uitvaart mocht voorgaan… Afscheid nemen van een kind, míjn kind, in deze kerk 
samen met jullie… ik zal het nooit vergeten. 
 
Per 1 november a.s. ga ik dus naar Parochie De Goede Herder van pastoor-deken Robert van 
Aken, in Tilburg-Zuid en Goirle, vlak aan de Belgische grens. Ik ga denk ik seffens maar eens 
tanken in Poppel… Ik kijk daar ondanks het gemis van jullie ook weer naar uit. Naar een nieuw 
begin, zonder al mijn dierbaren in Drunen, Elshout, Heusden, Herpt, Hedikhuizen en omgeving 
te vergeten. Uit het oog, maar niet uit het hart.  
 
Dank jullie wel, allemaal. Iedereen betrokken bij Parochie Wonderbare Moeder. Pastoor Babu, 
bestuur en pastoraatsgroep wens ik veel succes en wijsheid met het leidinggeven van de 
parochie richting de toekomst… maar vooral wens ik iedereen geloof, hoop en liefde. 
Nogmaals van harte bedankt allemaal. ‘Vrede en alle goeds, pax et bonum’, zei de heilige 
Franciscus. ‘Ultreya é Suseya’, zegt de pelgrim tegen jullie. ‘Vooruit en omhoog’! ‘Buen 
Camino’, een goede en voorspoedige levensweg toegewenst!  
Tot ooit... als God het wil...  
 
Diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

TERUGBLIK: INZEGENING CLARAKAPEL EN PAROCHIEFEEST 
 
Maandenlang is er door de leden van de werkgroep Clarakapel en vele vrijwilligers aan 
gewerkt, vele uren van voorbereiding gingen eraan vooraf. Wat begon als een plan voor de 
bouw en feestelijke inzegening van de nieuwe Clarakapel, rechts van de kerk in Drunen, 
groeide uit tot een heus parochiefeest – waarbij ook nog het afscheid kwam van diaken Albert 
Soeterboek, die per 1 november een nieuwe aanstelling heeft gekregen in de parochie De 
Goede Herder (Tilburg-Goirle).  
 
U heeft misschien wel eens gehoord van de uitdrukking ‘Goed weer nodig? Breng dan een 
worst naar de Clarissen’. Waarschijnlijk heeft iemand dat in de aanloop naar 4 oktober ter 
harte genomen. In de ochtend regende het nog pijpenstelen en waaide er een gure wind door 
Drunen. Hoe mooi was het, dat rond het middaguur de hemel opentrok en de zon door de 
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ramen van de Sint-Lambertuskerk scheen, waar op dat moment de bijzondere  
eucharistieviering plaatsvond bij gelegenheid van de inzegening van de Clarakapel.  
 

  
Deken en onze oud-pastoor Spooren, pastoor Jos Verbraeken (oud-deken) en pastoor David 
Lebrun (nieuwe deken), pastoor Titus Santhanam (oud-kapelaan van onze parochie) en diaken 
Bas Leijtens waren speciaal voor deze gelegenheid naar de Drunense kerk gekomen. Ook onze 
eigen pastoor Babu en diaken Albert Soeterboek waren natuurlijk van de partij. 
Na afloop van de eucharistieviering werd het beeldje van de Heilige Clara, in de stralende zon 
in een processie naar haar definitieve plekje gebracht. Vele parochianen waren getuige van 
deze bijzondere gebeurtenis, waaruit blijkt dat het kapelletje echt ‘van ons allemaal’ is. Alle 
aanwezigen: heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid hierbij!  
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Aansluitend werd in de Pastoor Vermeulenzaal feest gevierd voor alle parochianen, met name 
ook voor de vele vrijwilligers op wie de parochie (vaak al jarenlang) kan steunen. Tijdens deze 
middag kon men ook nog als afscheid even de hand schudden van diaken Albert Soeterboek, 
velen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De gasten werden verrast door 
muzikale intermezzo’s: zanggroep Chantemble bracht een speciaal voor diaken Albert 
geschreven lied, wat hem zichtbaar ontroerde. Blaoskapel Aojem Zat zorgde voor de nodige 
gezelligheid in de speciaal opgezette tent in de pastorietuin.  
En in de Pastoor Vermeulenzaal zorgde parochiesecretaresse Esther Romeijn, samen met haar 
gitarist en bandlid Frans van de Wiel, voor achtergrondmuziek vanuit het evergreens- en 
countryrepertoire van hun Southern Star Countryband.  
 
Jan Brok, koster-coördinator van de kerk in Elshout, bracht een bijzondere oorkonde mee over 
de Elshoutse gemeenschap, die in 1958 de seminarie-opleiding van een Indiase priester in zijn 
moederland financieel heeft ondersteund. Pastoor Babu nam dit prachtig ingelijste document 
dankbaar aan. Na een aantal gezellige uren gingen, om een uur of drie, de laatste feest-
gangers weer op huis aan. 
 
Heel hartelijk dank! 
Iedereen, die de bouw en de inzegening van dit kapelletje (financieel 
en in woord en daad), en het parochiefeest mogelijk heeft gemaakt: 
heel hartelijk dank namens de parochie! We gaan geen namen noemen 
in de vrees iemand te vergeten, maar: we kijken dankbaar terug op alle 
mooie momenten. Ook diaken Albert laat weten, de vele goede 
wensen die hij heeft meegekregen voor zijn nieuwe aanstelling erg te 
waarderen. 
 
Naschrift… 
De Indiase priester, financieel gesteund vanuit Elshout, leeft nog 
steeds. Hij is 92 jaar en nog steeds actief als priester. Mooi! 
 
Foto’s van deze dag bekijkt u op  www.heusdeninbeeld.nl.  
De eucharistieviering en de inzegening van de kapel kunt u (terug)kijken via ons YouTube-
kanaal: www.youtube.com/@ParochieWonderbaremoeder. 
 
En worsten brengen naar de Clarissen, om hen te laten bidden voor goed weer…? Geef ze in 
plaats van worsten, liever kaas. Deze zusters gaan al vele jaren in alle eenvoud, en als 
vegetariërs, door het leven…      
 
Namens het parochiebestuur 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

CLARAKAPEL: INTERVIEW MET PASTOOR DIETER HEDEBOUW 
 
We spraken nog met Dieter Hedebouw, oud-pastoor van onze parochie, over de komst van de 
Clarakapel bij de kerk van Drunen:  
 

http://www.heusdeninbeeld.nl/
http://www.youtube.com/@ParochieWonderbaremoeder


5 
 

Wat was uw eerste reactie toen u vernam, dat er in Drunen werd gewerkt aan de realisatie 
van een H. Clarakapel? “Heel positief. Het is alleen maar 
goed dat ons geloof en het geloof in de voorspraak van de 
heiligen extra zichtbaar wordt. De Heilige Clara is niet 
zomaar de eerste de beste heilige. Zij kan ons veel leren voor 
deze tijd. Ook dacht ik toen ik het hoorde: “Amai, eerst die 
prachtige kapel in Elshout, nu een mooi kapelletje in Drunen. 
Er wordt zoveel gesloten en afgebroken in parochies maar 
bij de Wonderbare Moeder wordt er gebouwd!” 
 
Wat is voor u persoonlijk een goede herinnering aan de 
Clarissen in Elshout? Toen ik nog als pastor in Breugel was 
(2004-2009) heb ik daar vaak de Heilige Mis gecelebreerd 
voor de zusters en de aanwezigen. Dat was toch heel 
bijzonder. Ik kijk er met een goed gevoel naar terug.  
 
Hoe heeft u de jaarlijkse uitstapjes met de pastoor ervaren? Zoals naar St. Jozef in 
Smakt,  Meerseldreef, Handel en Peerke Donders? Heel mooi! Het was aan de ene kant een 
echt bedevaartje: een bijzondere gelegenheid om zich te verdiepen, het geloof te verrijken, 
samen te bidden en gevoed te worden door de sacramenten en de kennis over datgene wat 
de plaats ons kon zeggen. Aan de andere kant was het ook heel gezellig, lekker en heel goed 
voor gemeenschapsopbouw. Als pastoor ben je dan op een andere manier onder de mensen. 
Die nabijheid vond ik ook belangrijk. Ik ga nu naar een nieuwe parochie. Wie weet wordt dat 
ook een keer de bestemming van het uitstapje.  
Wat was voor u een hoogtepunt in alle jaren van het Uur van stilte en gebed? Oei, moeilijke 
vraag. Meerdere momenten eigenlijk. Maar als ik één zou moeten kiezen: De plaatsing van 
het kunstwerk in keramiek over de Clarastok tegen de gevel van toenmalig Plein 13 en de hele 
dag eromheen (eucharistieviering, zegening en samen eten). Emeritus-kardinaal Simonis 
zaliger had toen (dacht ik) de eucharistie gecelebreerd en heeft ook de zegening van het 
gedenkteken voltrokken.  
 
Voor welke intentie mogen wij voor u nog een noveenkaars van H. Clara aansteken? Voor 
de groei en bloei van de parochie Wonderbare Moeder. Opdat steeds meer mensen Gods 
liefde mogen leren ontdekken en erin en ernaar leven.  
 
Wat wilt u onze parochianen nog meegeven? 
Wees blij met de mooie parochie die jullie hebben en werk er samen aan, draag je steentje bij 
aan de gemeenschap. Vraag God steeds om hulp en genade op voorspraak van de 
Wonderbare Moeder. Hij laat je nooit in de steek.” 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BENOEMING PASTOOR BABU PER 1 SEPTEMBER 2025 
 
Op 1 september jl. is pastor Babu benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie 
Wonderbare Moeder. Op 7 september ging hij voor in zijn eerste eucharistieviering in de 
Lambertuskerk in Drunen.  Bij zijn benoeming heeft pastoor Babu twee persoonlijke wensen 
meteen tot uitvoering gebracht. Vanaf nu zal elke eerste woensdag van de maand in Elshout 
een noveengebed worden gehouden tot de Wonderbare Moeder. Op de volgende bladzijde 
leest u hier meer over. 
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Ten tweede plantte hij na zijn eerste eucharistieviering als pastoor, in het bijzijn van 
parochianen en bestuursleden, een vijgenboom in de tuin van de pastorie. “Bloei waar je 
geplant wordt!” aldus pastoor Babu. “In het evangelie van Mattheus (Mt. 21:18-19) lezen we 
hoe Jezus, op weg naar Jeruzalem, een vijgenboom ziet staan. Hij heeft honger en is 

teleurgesteld wanneer hij ziet, dat er geen vijgen in de boom hangen; alleen maar blad. Moge 
de vijgenboom in onze pastorietuin wél vrucht dragen, en laat dit een symbool zijn van een 
vruchtbare, bloeiende parochie! We kijken uit, in beide gevallen, naar een mooie oogst.” 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MAANDELIJKS NOVEENGEBED TOT DE WONDERBARE MOEDER 

Pastoor Babu heeft bij zijn aanstelling tot (waarnemend) pastoor van onze parochie een 
nieuwe traditie in het leven geroepen: een maandelijks noveengebed tot de Wonderbare 
Moeder, in de kerk van Elshout, met aansluitend een eucharistieviering. De eerste keer was 
op woensdag 1 oktober. Behalve vanuit onze eigen parochie waren er ook deelnemers vanuit 
de omliggende parochies om pastoor Babu in dit initiatief te steunen. “Als jullie dit gebed 
negen keer bijwonen, zullen jullie ontvangen waar jullie om vragen!” is de rotsvaste 
overtuiging van pastoor Babu, die voor deze maandelijkse viering zelf een mooi boekje 
samenstelde. 

Hij hoopt bij de volgende keer, op woensdag 5 november, nóg meer gelovigen te mogen 
verwelkomen voor het noveengebed. 
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Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

ZIEKENCOMMUNIE AAN HUIS 
 
Op elke eerste vrijdag van de maand brengt pastoor Babu de communie 
thuis bij parochianen, die vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit 
niet meer zelf naar de vieringen in de kerk kunnen komen.  
Bent u, of kent u, iemand die graag voor zo’n bezoek in aanmerking wil 
komen? Neem dan even contact op met het parochiesecretariaat.  
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
5 september:  Tonny (‘Ton’) Kemmere (90) 
12 september:  Frans van den Bosch (86) 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
31 augustus:  Tieneke Klijn – van Geffen (86) 
27 september:  Lena Brok – Pulles (96) 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 
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CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 
De bloemengroet ging de afgelopen periode naar: 

31 augustus:  Kees en Ineke van Riel  
7 september:  Emmy Jolie  
14 september: Nico en Thea van Drunen – van Oijen 
21 september: Loes van Eijk – Balzer 
28 september: Greet Boersen 
5 oktober:  Jacques Smeets 
 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
namens werkgroep Mariabedevaart 
Maria, jij zorgende 
 
We hebben je nodig,  
vrouw die ons voorgaat  
in deze warrige tijd. 
Die ons bemoedigt  
als wegen van zekerheid vervagen 
en toekomst onberekenbaar wordt. 
Die ons vertrouwen versterkt 
als moed ons ontglipt 
en onmacht dreigend opduikt. 
Wij hebben je nodig, vrouw die ons troost 
als verdriet ons overkomt en pijn ons verlamt. 
Wij hebben je nodig, zorgende, voorzienige, 
die ons wijst naar de Levensbron. 
Jij, vrouw van alle tijden, icoon van de zorgende God, 
blijf ons nabij; wij hebben je nodig.          

     Caritas van Houdt 
Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210
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VOOR DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
In het evangelie van dit weekend komen 
tien melaatsen bij Jezus. Dat zijn mensen 
met een heel besmettelijke huidziekte. 
Ze moesten apart wonen en rondlopen 
met een ratel in de hand, om iedereen op 
afstand te houden. Maar er was één 
Mens die geen afstand hield: Jezus. Hij 
geneest hen van hun ziekte. Maar er is er 
maar één die terugkomt om Jezus te 
bedanken.  
Ook wij willen ons door Jezus laten 
genezen. Het is niet zo moeilijk wat Hij 
vraagt. Je hoeft alleen maar in Hem te 
geloven en te leven naar Zijn Woord. Vergeet niet om Jezus te bedanken voor alles wat hij 
voor je doet! 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN  
 
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerk-gebouwen en pastoraat collecteren 
we wekelijks in de weekend-vieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat 
bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder 
Drunen met vermelding ‘collecte Drunen’ of ‘collecte Elshout’.  
 
Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes 
is nu ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw 
mobiele telefoon. Open de camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. 
De rest wijst zich vanzelf. Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de 
kerk staat- eveneens deze QR-code die u kunt scannen.  
 
Ook kunt u kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij 
Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum 
(voormalige kerk) in Heusden. 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

INFORMATIE VAN HET  PAROCHIESECRETARIAAT 
 
Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag 
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). Voor dringende zaken, zoals een 
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bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het 
gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoon-
nummer wat u kunt bellen.  
 
Contactinformatie: 
Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 
Kerklocaties: 
Drunen:  Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4 
Elshout:  Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37 
Heusden:  Woonzorgcentrum Sint-Antonius, Roomsche Kerkstraat 5  

Terug naar boven↑ 

____________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE UITGAVE 
De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 8-9 november. Wilt u de Flitsen per e-
mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.  
 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/
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